
 

  

Liturgie voor de eredienst op dinsdag 31 december 2024 om 19:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 103 (Oude Berijming) 

8 Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

 

10 De HEER heeft Zich, als d' allerhoogste Koning, 

Een troon gevest in Zijne hemelwoning. 

Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. 

Looft, looft, den HEER, gij Zijne legermachten, 

Gij englen, die Hem dient met heldenkrachten, 

En vaardig past op 't woord van Zijnen mond. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 90 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren. 

 Al generaties lang wilt U ons sparen. 

 Nog voor de bergen uit de aarde rezen, 

 voor U het land een plek had toegewezen, 

 was U al God; dat blijft U voor altijd, 

 van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

 

4 Ons leven gaat voorbij als een gedachte. 

 Als in een zucht vervliegen onze krachten. 

 Zeventig jaar, als we dat al bereiken, 

 zullen vol moeite en verdriet verstrijken. 

 Al halen we misschien de tachtig jaar, 

 toch is het beste van ons leven zwaar. 

 

5 Uw grote woede is niet voor te stellen. 

 Leer ons om onze dagen zo te tellen 

 dat wijsheid diep vanbinnen door zal dringen. 

 Kom snel, HEER, zorg voor uw vertrouwelingen! 

 Bedek ons met uw liefde als met dauw. 

 Dan zingt ons hele leven van uw trouw. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 97 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Groot koning is de HEER! 

 Aarde, bewijs Hem eer. 

 Klap juichend in je handen; 

 vier feest in alle landen. 

 Een wolk is zijn gewaad. 

 Zijn koningszetel staat 

 rotsvast op recht en wet. 

Een vuur rondom Hem zet 

 in brand wie Hem verlaat. 

 

3 Vereer de HEER alleen! 

 Wie aan een god van steen 

 zichzelf wil toevertrouwen, 

 zal dat daarna berouwen. 

 Sion is blij en zegt: 

 Hij is een God van recht. 

 Geen tweede is als Hij, 

zo machtig en zo vrij, 

 die ieder pleit beslecht. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 1 vers 3 - 12 Paulus' dankgebed en voorbede voor de 

gemeente 
3 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon 

sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, 
4 zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw 

vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt: 
5 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor 

u ook lijdt. 
6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, 
7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus 

vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, 
8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het 

Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 
9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de 

heerlijkheid van Zijn macht, 
10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te 

worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof). 
11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen 

van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, 
12 opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de 

genade van onze God en van de Heere Jezus Christus. 

 

Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 - 17 Opwekking tot standvastigheid 
13 Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van 

het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 
14 Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te 

verkrijgen. 
15 Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of 

door onze brief. 
16 En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige 

troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, 
17 moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. 

 

 



Zingen: Op Toonhoogte 172 (Al laat de zon zich niet meer zien) 

1 Al laat de zon zich niet meer zien ) 

aan 't einde van de nacht. ) 

Al word mijn lichaam niet voorzien ) 

van levenslust en kracht. ) 2x 

Al ga ik door mijn zwaarste strijd, ) 

dan nog zing ik uw lof. ) 

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, ) 

uw liefde laat nooit los. ) 

  

2 Al kom ik in gevangenschap ) 

omdat 'k in U geloof. ) 

Al neemt men mij het leven af ) 

en word mijn licht gedoofd. ) 2x 

Al word ik dag aan dag verleid, ) 

U bent en blijft mijn God. ) 

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, ) 

uw liefde laat nooit los. ) 

  

3 Al is de dag gevuld met pijn 

en brengt de nacht geen rust. 

Al is aan 't einde van de lijn 

mijn heilig vuur geblust. 

Mijn God ik ben U toegewijd, 

U bent mijn kracht, mijn rots. 

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid, ) 2x 

uw liefde laat nooit los.  ) 

U laat mij nooit meer los. 

  

Prediking n.a.v. ‘En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons 

een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed 

woord en werk versterken.’ 2 Thessalonicenzen 2: 16-17 

 

Zingen: Gezang 392 

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in 't wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

3 U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 

Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 

Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 

Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 

 

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend 

oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

 

 



Zingen: Psalm 98 (Oude Berijming) 

4 Laat al de stromen vrolijk zingen, 

De handen klappen naar omhoog; 

't Gebergte vol van vreugde springen 

En hupplen voor des HEEREN oog. 

Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 

De wereld in gerechtigheid; 

Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 

Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 

Zegen 

 

 


